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Inleiding & kampthema

Naar goede gewoonte gaan de jonggivers en de givers dit jaar terug naar de velden en bossen in  
Wallonië voor een heus tentenkamp! 

Dit jaar ligt ons kampterrein een beetje afgelegen en toen jullie leiding dit zag, kregen ze onmiddellijk 
een idee voor een geweldig kampthema! 

OP EEN ONBEWOOND EILAND

De jonggivers en givers zullen dit allebei op hun eigen manier invullen, maar we kunnen jullie al 
zeggen dat iedereen een beetje... 

 

LOST 
									         .. is!



Waar?
 

Dit jaar gaan we op kamp net buiten het centrum van een klein dorpje, genaamd Felenne.
Felenne is een klein dorpje in de Belgische provincie Namen en een deelgemeente van het stadje Beauraing. 
Felenne ligt erg afgelegen, vlak aan de Franse grens, te midden een erg uitgestrekt bosgebied. 

Op het kaartje hieronder zie je ons grote en uitgestrekte kampterrein bij de grote pijl.  
De uiterst linkse lijn die door de bossen kronkelt, is de grens tussen België en Frankrijk. 



Wanneer?

Vrachtwagen inladen: 17 juli om 9u @ lokalen

Heen: 21 juli om 11u @ Felenne
	 In het heengaan mogen jullie gebruik maken van speciale chauffeurs die heel veel van jullie 	 	
	 houden, want jullie worden om 11u verwacht op het kampterrein in Felenne.

	 Lach dus eens heel lief naar je mama, papa of de mama of papa van een vriendje!

Terug: 31 juli om 17u	@ lokalen
	 Op het einde van het kamp zorgt jullie lieve leiding voor een grote bus die ons allemaal 	
	 terug zal brengen naar de lokalen. Aan de lokalen gaan we eerst de vrachtwagen 
	 uitladen en rond 17u mogen jullie dan allemaal naar huis!



Wie?
Op het voorblad van dit kampboekje kan je zien dat jullie leiding allemaal aanwezig zal zijn 

op kamp, maar... Zoals altijd krijgen we ook nog een beetje hulp van 
ongelooflijk-super-mega-übercoole- FOERIERS!

							       Voor de jonggivers zullen Daan & Lorenzo meegaan. 
							       Daan is een oud-leider en gaat ook al verschillende jaren mee als foerier 	
							       op kampen van de givers en de jonggivers. Door zijn vele jaren aan  
							       ervaring kunnen we dus wel stellen dat Daan dat meer dan goed gaat 		
							       doen! 

							        
Lorenzo ging het afgelopen jaar al eens mee op weekend met de jonggivers 	en over het eten hebben we 
toen geen klachten gehoord, dus op kamp zal dat 	ook wel in orde komen!

 
De givers krijgen gezelschap van Nina & Alida. 
Nina is een bekend gezicht op de scouts, want ze heeft vele
jaren meegedraaid als trouw lid! 
Toen Nina dit jaar begon aan haar studie Voedings- en 
dieetleer, leerde ze al snel Alida kennen!  
Twee dames met verstand van eten, dat kan toch niet fout 
gaan?!



Meeneemlijst
Overdag

•	 Uniform
•	 Ondergoed
•	 Kousen
•	 T-shirts
•	 Warme truien (min. 2)
•	 Broeken (lange en korte) 
•	 Reserveschoenen!
•	 Zwemgerief (zwemkledij en handdoek) 

→ verplicht een strakke zwembroek! Je mag nog een  
	 extra zwemshort meenemen voor in de rivier!

•	 Regenjas!
•	 Kleren die eventueel stuk mogen
•	 STAPSCHOENEN (verplicht!)

Hygiëne
•	 Tandenborstel
•	 Tandpasta
•	 Shampoo en douchegel
•	 Washandjes
•	 Badhanddoek
•	 Deodorant
•	 Maandverband
•	 Muggenmelk 
•	 Zonnecrème + aftersun

‘s Nachts
•	 Matje
•	 Slaapzak
•	 Pyjama

Extra
•	 SIS-kaart (afgeven bij aankomst in genaamde enveloppe)
•	 TOELATING VOOR HET BUITENLAND
•	 Eventuele medicatie 
•	 Kopie van identiteitskaart 
•	 Gamel + bestek
•	 Beker (2!)
•	 Drinkbus
•	 Aardappelmesje
•	 Keukenhanddoeken (2!)
•	 Balpen (2!)
•	 Wasknijpers
•	 Zonnepetje + zonnebril
•	 Themakleren
•	 Een rugzakje voor de daguitstap
•	 Een fluovestje met naam in!
•	 Wat zakgeld (Niet verplicht!)
•	 Zakmes (Niet verplicht)
•	 Een leuke CD, spel kaarten of tijdschriften (Niet verplicht)



Meeneemlijst voor de GIVERS
Givers, voor jullie staan er enkele dingen extra op de meeneemlijst, bekijk dit dus aandachtig!

1.	Een witte T-Shirt 
	 → De kans is groot dat deze T-shirt niet in zijn oorspronkelijke witte staat gaat terugkeren, dus 	
		  breng niet je beste witte Superdry- of Abercrombie-T-shirt mee!

2.	Een iglotentje 
	 →  Tijdens onze 2-,3-,4- of misschien wel 5-daagse gaan we niet sleuren aan onze grote tenten, 	
		  dus spreek in kleine groepjes van 2 tot 4 personen af om een iglotentje mee te nemen. Als je 	
		  geen tentje hebt, ga dan op zoek naar een vriendje met een tentje. 
 
		  Het is zeker geen slechte investering om een iglotentje te kopen, want op buitenlands kamp 	
		  ga je dit nog kunnen gebruiken! 
 
 
Belangrijk Deel 1: Als je geen tentje of vriendje(s) met een tentje hebt, ga je buiten moeten  
					     slapen.... 
Belangrijk Deel 2: Breng geen tentje mee voor 5 personen of meer, want jullie moeten de tentjes 		
					     zelf kunnen dragen en hoe groter de tent, hoe zwaarder!



Niet-meeneemlijst
 

Jullie weten zelf heel goed dat jullie geen dure voorwerpen moeten meenemen op 
scoutskamp, maar hieronder geven we jullie toch even enkele voorbeelden. 

•	 Mp3-spelers 

•	 Dure voorwerpen zoals juwelen, Wii, PS3, iPod’s  (in alle mogelijke vormen en kleuren)… :  
	 voor alles wat jullie toch meenemen, zijn jullie zelf verantwoordelijk!  

•	 Een GSM mag mee, maar hou er rekening mee dat jullie deze niet kunnen opladen!  
	 Zoals jullie op het kaartje van het kampterrein kunnen zien, zitten we niet naast een  
	 gebouw, dus opladen is echt geen optie! Bovendien zijn jullie zelf verantwoordelijk voor  
	 jullie GSM, en niet de scouts of andere leden, wat er ook gebeurt. 

•	 Alcohol 

•	 Alles wat op gewone vergaderingen ook niet mag 

•	 Tijdens de activiteiten willen wij geen GSM’s zien, SMS-en naar huis over hoe tof het is kan ‘s 
avonds. Voor dringende zaken kunnen de ouders steeds naar de leiding bellen!



Contactgegevens
	 Jonggiverleiding:
		  Ruben Geleyns - 0479/504119

	 	 Jolan Ocula - 0479/78 61 38

		  Marieke Drumont - 0477/062591

		  Amber Parada Delgado - 0499/625600

		  Charlotte Levefre - 0499/217443

	 Giverleiding: 
		  Laura Dewinter - 0472/866959

	 	 Jef Boogaerts - 0497/213547

		  Stef Pauwels - 0495/781886

	 	 Jelle Symons - 0497/271578



Hoe inschrijven?
Inschrijven doe je door te betalen op het rekeningnummer BE13 7344 1005 1139 met mededeling: 

“Familienaam” + “Voornaam + Tak” (+ “Voornamen bijkomende kinderen en hun tak”)
 

Voor het eerste kind betaal je €110, voor elk volgend kind betaal je €100.

Gelieve te betalen ten laatste op 30 juni 2013!

Wij proberen onze prijzen steeds zo laag mogelijk te houden, maar toch weten we allemaal dat 
zomervakanties nogal duur kunnen zijn.
Samen met Scouts & Gidsen Vlaanderen willen wij iedereen de kans geven op een fantastisch  
scoutskamp en daarom bestaat er ‘Fonds op maat’. 
 

Meer info hierover vind je via deze link:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/themas/diversiteit/scouting-op-maat 

Ook heel wat ziekenfondsen steunen scoutskampen, kijk daarvoor zeker eens op deze link:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/themas/diversiteit/scouting-op-maat/
tegemoetkoming-ziekenfondsen



Het kampadres
 

Als je graag brieven wilt ontvangen van je mama, papa, oma, opa of misschien van je geheim lief, dan geef 
je hen best het volgende adres door! 
 
			   Damiaanscouts Wilsele-Putkapel
			   t.a.v. “naam”
			   Rue de Colivrenne 14
			   5570 Felenne 
 

Wanneer jullie afgezet worden, kunnen jullie het postadres invoeren 
in de gps om het kampterrein te vinden, want het terrein zelf ligt op  
de Rue de France, maar heeft geen nummer. En de Rue de France is  
best wel lang! 

Op het kaartje zie je onderaan ‘Rue de Colivrenne’ staan, daar worden  
jullie door de gps naartoe gestuurd. Als jullie dan de aangeduide weg  
volgen, komen jullie na ongeveer 3 minuten uit bij een smal wegje  
aan jullie rechterzijde. Op het einde van dat smal wegje, bij de grote  
bol zullen jullie ons kampterrein vinden!



Op een onbewoond eiland


